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Maandbrief maart 2025 

   

De kerkdienst kunt u volgen door naar de 
website van de kerk te gaan: 
www.hervormdkampereiland.nl   
Zijn er problemen met de ontvangst, laat dat ons 
weten met een mailtje aan de scriba.  

 

Van de kerkelijk werker 
Zonder voorbereiding geen feest 
Christenen leven in een ander ritme. Een ritme 
wat door de kerkelijke feestdagen wordt bepaald. 
Zo heeft de kerk haar eigen tijd, een liturgische 
kalender. We laten ons niet overvallen door Kerst 
en Goede Vrijdag; daar gaat een 
voorbereidingstijd aan vooraf. Deze vieringen zijn 
nooit zonder voorbereiding. Eerst wachten we, 
treuren we, verlangen we, bekeren we ons. In 
deze voorbereidingstijd erkennen we dat wij en de 
wereld waarin we leven nog niet volmaakt zijn. De 
vastenperiode voor Pasen is voorbereiden op het 
feest wat komt. Zonder voorbereiding geen feest. 
Hoe bereid u en jij je voor op de dagen van Goede 
Vrijdag en Pasen? 
Podcast zoals van het Nederlands dagblad en 
boekjes over de veertigdagentijd kunnen hierin 
helpen, voor jezelf of voor je gezin. 
Ik wens jullie allemaal een goede tijd toe.  
Bart van ’t Ende 
 
Vierende gemeente 
Zondag  9 maart 1e Lijdenszondag 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. R. Coster, Rouveen 
Kindernevendienst: Corjanne 
Oppasdienst: Annita en Iris 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Orgel 
 

 
Woensdag 12 maart Biddag voor gewas en 
arbeid 
Tijd: 19.30 uur 
Voorganger: Ds. A.H. van Veluw, IJsselmuiden 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Diaconie 
 
Zondag  16 maart 2e Lijdenszondag 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Mw. Maartje van Veluw, Kampen 
Kindernevendienst: Jenneke 
Oppasdienst: Rina en Oane Gerrit 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Kampereiland helpt!! 
 
Zondag  23 maart 3e Lijdenszondag, Doopdienst 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Bart van ‘t Ende 
Kindernevendienst: Jetske 
Oppasdienst: Annejet, Vinz en Noor 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Onderhoud 
 
Zondag  30 maart 4e Lijdenszondag 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: M. M. de Groot 
Kindernevendienst: Brenda 
Oppasdienst: Karolien 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: de Herberg 
Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel 
zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de 
christelijke gemeente oog voor de naaste die 
beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar 
soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de 
gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal 
Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit 
huis (op het landgoed De Pietersberg in 
Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van 
het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente 
plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier 
vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, 
aandacht van stafleden en vrijwilligers, 
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ontspanning en cursussen. Dit huis, op het 
landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen 
therapeutisch centrum, maar een plaats om tot 
rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen 
om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te 
(her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de 
gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig 
uit de breedte van christelijk Nederland. 
 
Zondag  6 april 5e Lijdenszondag 
Tijd: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. R.A. Houtman, Vaassen 
Kindernevendienst: Annejet 
Oppasdienst: Rina en Henrieke 
1e Collecte: Diaconie en kerk. 
2e Collecte: Kerk 
 
Pastorale gemeente 
Agenda 
13 maart catechisatie 
22 maart jongerenwerk 
24 maart Bijbelkring 
27 maart catechisatie 
10 april Samen op weg 
 
Doopdienst 
Op zondag 23 maart zal de Heilige doop worden 
bediend aan Niene Fenna van Dijk, dochter van 
Johan en Ashley en zusjes van Owen en Sem. 
 
Afsluiting catechisatie 
Op donderdag 27 maart is de laatste catechisatie 
avond. Ondertussen traditiegetrouw sluiten we af 
met samen patat eten… 
 
Lief en Leed 
Tiny Koersen heeft aangegeven dat ze  wil stoppen 
met haar werk voor Lief en Leed. We bedanken 
haar heel hartelijk voor het werk dat ze heeft 
gedaan: Een bloemetje brengen naar een zieke, 
naar een jarige boven de 75 jaar, een echtpaar dat 
een jubileum viert, een Kerststukje naar 
verschillende adressen etc. 
Wie zou deze plaats weer op willen vullen en met 
Gezien en Annita willen zorgen dat de aandacht 
voor gemeenteleden kan worden voortgezet. 
Graag een reactie naar: 
scriba.kampereiland@outlook.nl 

Van de kerkrentmeesters: 
Schoonmaakochtend 12 april 
Zaterdag 12 april willen we weer de jaarlijkse 
“voorjaarschoonmaak” organiseren in de kerk. 
Dan maken we de kerk van binnen en buiten weer 
even lekker fris. 
Hierbij moet gedacht worden aan o.a. het lappen 
van de ramen binnen en buiten, afstoffen van de 
lampen, dakgoten en boeidelen schoonmaken ect. 
We beginnen om 9:00 uur en hopen rond de 
middag klaar te zijn. 
Voor koffie/thee en wat lekkers wordt gezorgd. 
Ook hiervoor geldt: vele handen maken licht 
werk!!!! 
Komt u/jij ook helpen? 
Geef je op bij: Marianne van ’t Oever: 
mvantoever75@gmail.com 
06-24190905 
 
Kampereiland helpt…..!  
Op zondag 9 maart is de collecte bestemd voor 
Kampereiland helpt…!  
Wat is er op dit moment allemaal gaande. 
Momenteel zijn we bezig om pootaardappelen en 
zaaiuien richting de dorpen Pacureni en Padureni 
te krijgen. De toezeggingen zijn binnen. We 
moeten even wachten tot we het laadadres 
binnen krijgen. Samen met de 
Roemeniëcommissie uit St Jansklooster (voor het 
dorp Cinta) gaat alles dus voor 3 dorpen dan die 
kant op.  
Zo proberen we de transportkosten een beetje te 
drukken. Alle transporten in een jaar is de grootste 
kostenpost die we hebben in een jaar.   
Afgelopen najaar is er nog een transport met 
goederen (meubels, huisraad, kleding en 
schoenen) die kant op gegaan. Dat was dus nog 
voordat Roemenië toegelaten was tot de 
Schengenlanden. Dat is niet tot onze tevredenheid 
verlopen. Oponthoud aan de grens en controle 
tijdens het uitladen van de goederen. Overigens 
nogmaals dank aan de chauffeurs Dick en Hans, zij 
konden niets doen aan de ontstane situatie. Eind 
van dit liedje was een flinke bekeuring. Er was 1 
papier niet aanwezig.    
Gevolg was dat we eerst zijn gestopt met het 
inzamelen van grote spullen. Alleen kleding en 
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huisraad zijn op dit moment nog welkom bij de 
familie Kloek.  
Eigenlijk in afwachting van de situatie aan de 
grens. Deel uitmaken van de Schengenlanden 
houdt in: vrij handelsverkeer tussen de landen die 
er deel van uit maken. De grenscontroles schijnen 
iets soepeler te verlopen. Maar om een transport 
die kant op te doen, dan moeten eerst juiste 
papieren op de juiste plek zijn. We horen graag 
hoe het transport met pootaardappelen e.d. zal 
verlopen.  
Een 2e dingetje: in de zondagmorgendienst 
(verzorgd door de Opendienst commissie) hebben 
we kunnen horen hoe Esther en Marjan voor de 
organisatie Compassion geld inzamelen door 
gesponsord een marathon op de Filipijnen te gaan 
lopen. Dat vergt enige training en sponsors. De 2e 
collecte was voor hun doel bestemd. De dames 
zijn voornemend om € 20.000,- in te zamelen!!  
Ze zijn een mooi eind op weg.  
Binnen Kampereiland helpt……! hebben we 
afgesproken dat we lokaal initiatief graag willen 
belonen met een bijdrage. Die bijdrage komt uit 
een pot die we bijeen hebben vergaard door oud 
ijzer in te zamelen. Dames; heel veel succes met 
het lopen van die marathon. We horen t.z.t. graag 
hoe het jullie daar is vergaan en wat er met jullie 
sponsorbedrag allemaal gedaan kan worden voor 
Compassion!!  
Een lokaal initiatief met een goed bestemming 
willen we graag meehelpen.  
Laat het ons weten als jullie zoiets weten/horen.  
 
Verantwoording collectes 4e kwartaal 
kerk en diaconie  € 881,25 
kerk      € 250,05 
orgel     € 151,30  
onderhoud     € 85,85 
dankdag         € 45.00                                                                           
verjaardagsfonds  € 5.00                                                                            
totaal naar kerkrentmeesters €1266.35 
 
Christenenen voor Israel € 97.20 
Hulp Oost Europa  € 103.70 
SDOK    € 93.50 
Friedesstimme     € 231.70 
Voedselbank          € 75.50 
Hoop voor Albanie       € 121.50 

Edukans         € 166.20 
Kinderen in de knel  € 192.80 
Wijkwieg            € 212.70 
Tearfund            € 71.40 
Waypoint           € 53.00 
Zending              € 780.21 
 
Actie Kerkbalans 2025 
 
De voorlopige toezegging kerkbalans. 
Het totaal staat nu op € 26.271,- 
In de begroting hoopte men op € 28.000 om quitte 
te kunnen draaien. 
 
Het bloembed 
De Freesia 
 

 
 
 
 
De fresia komen we in de bijbel niet tegen, 
waarschijnlijk omdat het een plant is met 
zijn oorsprong in Afrika. 
 
In de encyclopedie: 
Freesia is een geslacht uit de lissenfamilie 
(Iridaceae). Het is vernoemd naar de botanicus 
Friedrich Freese (1794-1878).  
In niet-specialistische Nederlandstalige teksten 
wordt ook wel de vorm fresia gebruikt om de 
bloem aan te duiden. 
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Freesia-soorten komen voor in Afrika, van Kenia 
tot in Zuid-Afrika. 
'Kaaps lelietje-van-dalen' werd ook wel als naam 
voor Freesia gebruikt. Deze naam is niet in zwang 
geraakt, maar geeft wel aan waar de 
oorspronkelijke soorten zijn gevonden. 
In de snijbloemenhandel wordt onderscheid 
gemaakt tussen enkelbloemig, semi-
dubbelbloemig en dubbelbloemig. 
 De bekendste zijn: 
• Freesia alba 
• Freesia laxa 
• Freesia refracta 
In Nederland worden door ongeveer 80 kwekers 
rond de 300 miljoen bloemen per jaar gekweekt.  
Nederlandse kwekers leveren 97% van de 
wereldhandel. De productie is constant verdeeld 
over het jaar.  
Freesia wordt in West Europa veel gebruikt in 
bruidsboeketten. 
 
In de Liturgische schikking: 
Wordt het wel gebruikt in de 40 dagen tijd. 
Jezus houdt van zijn leerlingen en vraagt hen ook 
van elkaar te houden.  
Ook als dat moeilijk is, want de liefde kan naast de 
emotie van de volmaakte vreugde, radicale keuzes 
en serieuze gevolgen met zich brengen.  
Hiervoor worden fresia’s ten teken van 
onvoorwaardelijke liefde gebruikt. 
 
In de tuin: 
De freesia is een geschikte snijbloem en kan ook 
prima in de tuin staan.  
De plant valt onder de bol- en knolgewassen en 
kan een hoogte bereiken tot wel 50 à 60 
centimeter.  
De bloemen van de freesia variëren van geel of 
roze tot wit en violet blauw.  
Helaas is de plant niet winterhard,  
maar door de bollen ‘s winters goed te 
beschermen kunt u het volgende jaar weer volop 
genieten van deze prachtige plant. 
 
Rekeningnummers 
Het rekeningnummer van de kerk is 
NL59 RABO 0373 7473 65 t.n.v. Hervormde 
Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters). 

Het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 
0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente 
Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het 
overmaken uitdrukkelijk de datum en doel. 


